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Welkom in deze budgetbijbel voor backpackers.

Jij staat op het punt om de wereld te ontdekken. Al die prachtige plekken,
kleurrijke mensen en bijzondere ervaringen wachten op je. Daar word ik
oprecht vrolijk van.

Reizen is namelijk het mooiste wat er is.

Maar reizen kan ook duur zijn. Onnodig duur als je niet weet hoe je met
een beperkt budget optimaal geniet.

Daarom heb ik dit Ebook geschreven.

Reizen hoeft namelijk helemaal niet duur te zijn. Ik reisde bijvoorbeeld
gedurende 3,5 jaar meer dan 1000 dagen de wereld over en ik kan je één
ding verklappen: ik ben zeker geen miljonair.

Daarom neem ik je in dit Ebook mee in de wondere wereld van
budgetreizen. Zodat jij ook meer kan genieten met minder geld en langer
kan reizen met hetzelfde budget.



Of je nu een doorgewinterde reiziger bent of op het punt
staat om aan je eerste reis te beginnen...

Dit boek geeft je tips om te besparen op alles wat met
reizen te maken heeft. Het maakt daarbij niet uit of je een
paar weken op reis gaat, of direct een jaar erop uit trekt.
Het idee van alles in dit boek is dat je meer geniet maar
minder uitgeeft.

In totaal vind je meer dan 50 tips om te besparen voor
vertrek en tijdens je reis. Van tips om goedkoper voor te
bereiden tot tips om goedkoop maar superlekker te eten.
En van tips om slim van A naar B te reizen tot tips over
hoe je tours kunt vermijden en voor een fractie van de
prijs een mooiere ervaring kunt hebben.

Ik wens je ontzettend veel leesplezier en een fantastische
reis,

Justin Bakker
Oprichter van backpackcentrale.nl
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The Basics

Budget backpacker mindset
1 olijf = 40.000 dollar

Mindset.

Besef je dit: In veel landen die je bezoekt moeten de
meeste mensen een hele dag werken om te verdienen
wat jij in een uur verdient.

In een land als Thailand is het gemiddelde loon
bijvoorbeeld €350 - €400 per maand. Dat betekent dat
de meeste mensen minder dan €15 per dag kwijt zijn aan
huisvesting, eten, drinken en transport.

Hoe is het dan mogelijk dat sommige toeristen meer dan
100 euro per dag uitgeven?

Kijk, soms moet je ook gewoon geld uitgeven om te
krijgen wat je wilt. Maar zeker als je voor langere tijd op
reis wilt met een beperkt budget, kun je niet doen alsof
het één grote vakantie is. Je kint gewoon niet elke dag
luxe uit eten als je met een beperkt budget wil reizen.

Dat is ook helemaal niet erg.




Low-budget backpacken is een mindset. Een mindset
waarbij een schaaltje fruit op de lokale markt je net zo
goed voedt als een lunch in een duur restaurant. Een
mindset waarbij een lokale bus je net zo goed van A naar
B brengt als een dure taxi.

Het is een mindset waarbij je niet exact leeft als een local,
maar wel probeert te genieten van dezelfde voordelen
als locals.

Je gaat als budgetbackpacker actief opzoek naar
manieren om goedkoper te leven. Bijvoorbeeld door je
eten te halen op de lokale markt. Bijvoorbeeld door te
kijken of je dure tours ook op eigen houtje kunt
ondernemen. En door lokaal vervoer te nemen waar
mogelijk.

Maar het belangrijkste is dit: goedkoper leven betekent
niet dat je alleen maar water en brood eet. Het gaat
erom dat je beseft dat geld uitgeven niet altijd de beste
ervaring oplevert en dat de wereld vol zit met
onvergetelijke avonturen die bijna niets kosten!

Foto rechts: In Ecuador koop je voor nog geen 15 dollar tdssen vol met groente en fruit
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Olijven van 40.000 dollar

Tijd voor een verhaaltje.

Het is 1987 en American Airlines heeft het moeilijk. De
kosten zijn hoog en de opbrengsten lager. No bueno for
business. No bueno voor de mensen die er werken.

Robert Crandall, de CEO op dat moment, heeft echter
wel een ideetje.

Hij heeft zichzelf altijld al beschreven als een
penny-pincher; iemand die altijd wel een manier ziet om
iets goedkoper te doen.

En dus besluit hij bij de maaltijden in de businessclass
één olijf weg te halen. Want tja... wie heeft er nou door
dat er één olijf minder in z'n schaaltje zit? Inderdaad,
niemand.

Behalve de accountant.

Want door simpelweg één olijff weg te halen uit de
businessclassmaaltijden bespaarde American Airlines op
jaarbasis zo'n 40.000 dollar. Nu is dat voor een groot bedrijf
als American Airlines natuurlijk weinig, maar het gaat om
het principe: als je de dingen die je vaak doet op een
goedkopere manier doet, dan bespaar je heel veel geld.

Voor jou als reiziger geldt dat ook.

Want hoe graag je ook zou willen dat je alleen maar geld
uitgaf aan toffe activiteiten die je voor altijd bijblijven, is de
realiteit dat het leeuwendeel van je budget opgaat aan jouw
drie basisbehoeften: eten, onderdak en vervoer.

Elke dag geef je daar geld aan uit en door slimme keuzes te
maken op het gebied van eten, onderdak en vervoer kun je
veel meer beleven voor minder geld.

Bijvoorbeeld...

Als jij twee hostels even duur en leuk zijn, maar jij kiest
degene met gratis ontbijt dan bespaar je elke dag +/- 2 euro.

Als jij elke dag op de markt wat fruit haalt ipv een broodje bij
de subway bespaar je elke dag 5 euro.



Als jij elke dag 3 biertjes drinkt in het hostel in plaats van in een
bar, bespaar je elke dag 5 euro.

Als jij loopt in plaats van overal een tuk-tuk naartoe te nemen, dan
bespaar je elke dag ook lachend 5 euro.

Ik noem nu vier dingen die klein lijken, maar als jij dit elke dag doet
bespaar je per dag zo'n 15-20 euro. Oftewel lachend 500 euro per
maand.

En misschien nog wel belangrijker... zou je echt het gevoel hebben
dat je jezelf tekort doet door deze keuzes? Waarschijnlijk niet. Je
hebt net zo'n leuke ervaring alleen je houdt elke maand een stuk
meer geld over.

Dus dat is de budget backpacker mindset: probeer te leven als

een local en let op de kleintjes die stiekem heel veel geld
kosten.

Foto links: een warme waterval in El Salvador. Kosten? €0,-



Voor vertrek

Spullen kopen
Spullen verkopen
Vaccinaties
Verzekeringen
Vliegtickets

Veel mensen berekenen een budget voor hoeveel geld ze
uit gaan geven op reis, maar weinig reizigers bedenken
hoeveel ze aan uitgeven aan de reis.

Een kleine nuance wellicht, maar toch.

Voordat je op reis gaat, moet je namelijk veel dingen
regelen. Zeker als het je eerste verre reis is.

Je moet een backpack kopen, reisspullen halen,
inentingen laten zetten, een verzekering afsluiten en een
vliegticket kopen.

Allemaal dingen die best veel geld kosten. Geld dat je
ook op reis kunt uitgeven als jij je geld slim besteedt.

In dit stuk lees je daarom tips om met een beperkt
budget goed voorbereid op reis te gaan.




Locatie. Het is bljn{:\ te simpel om te noemen, mafar het kan niet
ontbreken in een e-book over budgetreizen:

“Wow, ik zou willen dat ik ook zoveel kon reizen.” De makkelijkste manier om goedkoper te reizen is door
te reizen in goedkope landen.

Het is een zin die je zoveel gaat horen als je straks een

tijd op reis bent geweest. Veel mensen geloven namelijk Je kan ervoor kiezen om minimaal €50 per dag uit te geven
dat reizen ontzettend duur is en dat ze daarom niet op in Australié, of je kunt voor €20 euro per dag door Nepal
reis kunnen. wandelen.

Maar de realiteit is dat reizen in het buitenland vaak Het is jouw keuze.

goedkoper is dan leven in Nederland.

Als je nu je reis nog aan het plannen bent, denk daar dan
Van de huur die je in Nederland betaalt kun je vaak al goed over na. Des te langer je reist in de goedkope landen,
lachend een maand reizen in goedkope landen. des te minder geld je zal uitgeven.

Het zijn keuzes.

De één kiest ervoor om zn geld in Nederland uit te
geven, een ander kiest ervoor om z'n geld in het
buitenland uit te geven. En de één kiest ervoor om 2
maanden door Australié te reizen en de ander reist van
dat zelfde geld een half jaar door Azié.



Spullen kopen

Hier is de makkelijkste manier om geld te besparen als het
aankomt op de aanschaf van reisspullen:

Koop het niet.

Klinkt misschien als een geintje, maar als jij net zo bent als de
meeste first-time-travellers dan koop je véél te veel shit voor je reis.

Zo krijg ik bijvoorbeeld regelmatig vragen over bergschoenen.
Maar waarom? Voor die éne keer dat je een hike maakt van 10
kilometer? Dat kan toch ook makkelijk op je gympen?

Of een klamboe? Voor al die keren dat je alleen de jungle in trekt?
Waterschoenen? (guilty)

Nouja, je snapt het punt: heel veel spullen heb je gewoon niet

nodig omdat je prima kunt reizen met de spullen die je al hebt. En
kom je er tijdens je reis achter dat je toch spullen mist? Dan kun je

het altijd nog kopen!
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Toch zijn er ook dingen die je wel echt nodig hebt.
Bijvoorbeeld een goede backpack, een reishanddoek en
andere zaken.

Voor die dingen heb ik twee tips:

Decathlon.nl en Aliexpress.com

Bij Decathlon koop je namelijk uitstekende backpacks voor
betaalbare prijzen (<€100) en handige zaken als
reishanddoeken. Als je het echt niet kunt laten, kun je er
zelfs wandelschoenen kopen voor minder dan €50.

Bij Aliexpress koop je voor nog minder geld dan bij
Decathlon alle reisspullen. Het duurt even voordat je het
hebt (vaak maximaal een maand), maar het kost soms 3-4
keer minder dan wat je in Nederland betaalt. Ik raad je
overigens aan om bij Aliexpress alleen spullen te kopen die
je niet hoeft te passen want het is lastig terugsturen.

Foto rechts: een biertje aan de rivier. Kosten? €1,50



http://www.backpackcentrale.nl/decathlon
http://backpackcentrale.nl/aliexpress

Spullen verkopen Dat lijkt misschien niet heel veel, maar met dat geld kun je

toch weer 10 dagen vrij luxe leven in Azié. En je bent gelijk
van je overbodige spullen af.

Kijk eens in je kast.
Dus... als je wat extra geld wilt hebben voor je reis kijk dan

Kijk eens hoeveel spullen je hebt. eerst naar wat je niet meer nodig hebt.
En bedenk je eens hoeveel van die spullen je Maak een foto, plaats het op marktplaats en verkoop het.
daadwerkelijk gebruikt... Simpeler kan het niet.

Ik durf te wedden dat jij heel veel waardevolle spullen
hebt, die ergens in een bak liggen te verstoffen.

Dat is zonde.

Want als je deze spullen zou verkopen dan heb je weer
meer reisbudget.

Zo verkocht ik voor mijn grote reis 30 boeken a €5 per
stuk. M'n computerscherm voor €60, en wat fitness
dingen voor €30.

Bij elkaar toch weer €240.



— - : Vaccinaties

Als je gaat reizen kom je ook in aanraking met ziektes die in
Nederland al lang geen gevaar meer zorgen. Buikgriep, Hepatitis,
Gele koorts en ga zo maar even door. Grote kans dat je je tegen
deze ziekten moet inenten.

Er is alleen één ding met vaccinaties: ze kosten nogal wat en lang
niet elke zorgverzekeraar vergoedt deze kosten.

Toch zijn er ook zorgverzekeringen die vanuit het aanvullende
pakket kosten dekken voor noodzakelijke vaccinaties. Kijk dan wel
goed of er een maximum is. Indien dat zo is, dan kan het lonen om
jouw vaccinaties te spreiden over twee kalenderjaren.

Maak bijvoorbeeld in december het budget van het ene jaar op en

laat vervolgens in januari de rest van je vaccinaties zetten. Op die
manier bespaar je al snel €100 of meer.

Foto links: schildpadjes uitzetten in Nicaragua? Gratis bij Surfing Turtle Lodge.



Verzekeringen

Reisverzekeringen zijn er in alle soorten en maten en niet
elke reisverzekering is geschikt voor jouw reis.

Enerzijds wil je namelijk niet te veel betalen, maar
anderzijds wil je ook niet onverzekerd zijn als er dingen
misgaan.

Om er voor te zorgen dat je de juiste soort
reisverzekering afsluit heeft backpackcentrale een
verzekeringswijzer gemaakt.

Je kunt hem hier invullen

Je wvult 5 vragen in en krijgt daarna een mail met
verzekeringen en tips voor jouw reisplannen.

Vervolgens moet je natuurlijk nog bepalen welke
onderdelen van een verzekering je wel of niet afsluit. Dat
is een persoonlijke afweging die je moet maken, maar
het is zeker niet altijd nodig om alle dekkingen af te
sluiten. Hiernaast lees je een aantal opties met daarbij
de belangrijkste aandachtspunten.

Medische kosten

Misschien wel de belangrijkste dekking op een
reisverzekering. Deze zou ik altijd afsluiten, tenzij je een
aanvullend pakket hebt waarmee je wereldwijd tot
kostprijs verzekerd bent.

Bagage

Een reisverzekering vergoedt altijd de dagwaarde van
producten. Neem je dus vooral oude spullen mee op reis?
Sluit dan niet de meest uitgebreide bagagedekking af, de
reisverzekering zal namelijk toch nooit het volledige bedrag
uitkeren.

Automobilistenhulp

Deze dekking sluit je alleen af als je vanuit Nederland
vertrekt met je eigen auto. Sommige verzekeringen bieden
ook dekking als je met een gehuurde auto vanuit
Nederland vertrekt. Echter, er is bijna nooit dekking voor
hulp bij problemen met een auto die je in het buitenland
huurt. Dit gaat dan via de verhuurder.

Ongevallen

Een ongevallendekking keert éénmalig een bedrag uit als je
door een ongeval overlijdt of blijvend invalide blijft. Vraag
jezelf af hoe nodig dit bedrag is.

T


http://backpackcentrale.nl/verzekeringswijzer/

Eigen risico zorgverzekering vergoed?

Een reisverzekering geldt als aanvulling op je
Nederlandse  zorgverzekering.  Echter, = sommige
reisverzekeringen  keren  niets uit als  jouw
zorgverzekering niets vergoed omdat de kosten daar
onder jouw eigen risico vallen. Andere reisverzekeringen
keren wel uit, ook als het onder jouw eigen risico van de
zorgverzekering valt. Let daar dus goed op want het kan
zomaar een paar honderd euro schelen als je ziek wordt
op reis.

Bijzondere sporten

Ben je van plan om bijzondere sporten te gaan doen?
Lees dan goed of deze sporten standaard verzekerd zijn
of dat je een module voor bijzondere sporten dient af te
sluiten. Bij sommige verzekeringen moet je ook voor
duiken een apparte module afsluiten, terwijl andere
reisverzekeringen dit standaard dekken.

Zakenreisdekking

Bij sommige reisverzekeringen moet je een
zakenreisdekking afsluiten als je verzekerd wilt zijn
tijdens studie, stage, vrijwilligers- of betaald werk in het
buitenland. Andere reisverzekeringen bieden standaard
dekking voor studie en stage. Let daar dus goed op!

Wil jij 100% PERSOONLIJK advies
over jouw reisverzekering?

Je kunt als trouwe lezer van Backpackcentrale gratis
een adviesformulier invullen op JoHo.org.

Het werkt heel simpel.

1.  Jij vertelt over jouw reisplannen.

2. Een ervaren verzekeringsadviseur van
JoHo beoordeelt jouw plan.

3. JoHo stuurt jou een persoonlijk advies met
passende verzekeringen.

4. Jij kan vijf dagen in de week bellen om de
informatie te bespreken en mailen mag
natuurlijk ook.

Vul het adviesformulier nu in


http://www.backpackcentrale.nl/persoonlijkadvies
http://www.backpackcentrale.nl/persoonlijkadvies

Vliegtickets

Als het gaat om het vinden van de goedkoopste vliegtickets is zo'n
beetje alles gezegd en geschreven.

Ook ik heb na zo'n 30+ viuchten wel een theorie maar ik wil het er
in dit boekje niet te uitgebreid over hebben.

Als je mij nu zou vragen om de goedkoopste vluchten te vinden
dan zou ik het volgende doen:

1. 1k zou een offerte aanvragen bij WTC.nl
Op die manier heb ik een goede benchmark van een ticket
bij een reisbureau zou kosten.

2. 1k zou zelf gaan zoeken met de tips uit de ultieme gids
voor het vinden van goedkope viuchten

3. |k zou mezelf aanmelden bij Tickettipper.nl voor te
gekke deals.
Je weet nooit wat er voorbij komt zetten!

Foto links: Chillings met een view? Gratis :-)
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http://backpackcentrale.nl/wtcofferte
http://backpackcentrale.nl/de-ultieme-gids-voor-de-goedkoopste-vliegtickets/
http://backpackcentrale.nl/de-ultieme-gids-voor-de-goedkoopste-vliegtickets/

Eten & Drinken

Gratis ontbijt

Hostel dinners

(Super)markt

Eet minder vaak

Goekope restaurants

Eet op straat

Vergeet de westerse keuken

Wordt Vega

Groupon, Social deal en lokale varianten
Pre-drinks

Koffie brouwen

Waterfles

Laat je pinpas thuis

Geef niet zomaar aan andere backpackers

Lekker eten en drinken hoort bij reizen. Je ontdekt de
lekkerste lokale gerechtjes en misschien ook wel dingen
die je liever niet eet. Hoe dan ook, eten en drinken kan
op reis een regelrecht avontuur zijn.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hoeft eten
en drinken helemaal niet duur te zijn. Natuurlijk, het is
heel makkelijk om wél superveel geld uit te geven aan
eten. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is drie keer
per dag buiten de deur eten in toeristische gebieden.

Maar het is ook makkelijk om juist goedkoop en lekker te
leven door slimme keuzes te maken. In dit gedeelte lees
je hoe je met een beperkt budget geniet van al het
lekkers dat de wereld te bieden heeft.




Gratis ontbijt (besparing €2-3 per dag)

Sommige hostels bieden gratis ontbijt, de één wat uitgebreider
dan de ander. Kijk daar dus zeker naar bij het boeken van je hostel
en neem ruim. Met een goed gevulde maag kun je lunch en
avondeten net weer langer uitstellen.

Hostel dinners

Natuurlijk heb je niet altijd zin om te koken of buiten de deur te
eten. Gelukkig organiseren veel hostels ook etentjes. Denk aan
pizza-, pasta en bbg-night. Vaak zijn deze etentjes een voordelige
manier om niet zelf te hoeven koken én een leuke manier om
mensen te leren kennen.

(Super)markt (besparing 3-5 euro per dag)

Het oud-Hollandse gezegde luidt: "Op de markt is je gulden een
daalder waard." In veel landen is dat nog steeds het geval. Zo kocht
ik bijvoorbeeld in Ecuador op de lokale markt drie tassen vol
groenten en fruit voor omgerekend 15 euro. Ik kon daar samen
met mijn vriendin ruim 5 dagen van eten.

Markten en supermarkten zijn ideale plekken om noten, groenten
en fruit te kopen. Dit geldt zelfs in goedkope Aziatische landen
waar je voor minder dan 1 euro een voorgesneden mango kunt
kopen bij een toeristisch straatkraampje, maar op de lokale markt
lachend drie mango's koopt voor hetzelfde geld.

Foto links: Lekker mensen kijken in Iran. Kosten? Nul euro -
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Daarnaast bieden lokale marktjes een leuk kijkje in het
lokale leven. Je ziet hoe de locals zich kleden, hoe ze
onderhandelen, hoe het ruikt, hoe hun taal klinkt en hoe
ze met elkaar omgaan. Echt niet dat je op zo'n markt
gelijk een antropologische studie hoeft te doen, maar het
geeft je meer feeling voor de plek waar je bent.

Vraag naar goedkope restaurants

Tijdens je reis wil je ook gewoon lekker buiten de deur
eten, zeker in landen waar dat betaalbaar is. Gelukkig
zijn er ook overal ontzettend veel leuke restaurantjes,
waarbij goedkoop niet altijd duurkoop is. Sterker nog,
sommige goedkope restaurants zijn zo goed dat je zou
overwegen om een dag langer te blijven zodat je er nog
een keer kunt eten.

Vraag altijd in het hostel of zij nog leuke restaurantjes
kennen of vraag aan de locals waar zij eten. Dat laatste is
niet altijld een succes, maar bijna gegarandeerd
goedkoop en meestal ook lekker.

Foto rechts: heerlijk gerecht in Vietnam voor minder dan 1 euro




Eet op straat

Streetfood heeft bij veel mensen ten onrechte een
slechte reputatie. Het zou onhygiénisch, ongezond en
daardoor gevaarlijk zijn. Natuurlijk zie je soms kraampjes
waar je met een grote boog omheen moet lopen, maar
over het algemeen is streetfood héérlijk. Zeker als je
kiest voor kraampjes waar veel mensen komen en het
eten dus verser is.

Vergeet de westerse keuken

Op reis ga je uiteraard de gerechten van thuis missen,
zeker als je naar een land gaat waar rijst de hoofdmoot
van alle gerechten vormt. Het is dan verleidelijk om terug
te vallen op de bekende gerechten van thuis. Toch is het
voor je portemonnee een stuk beter om vooral de lokale
gerechten te eten en de pizza's, pasta's en burgers links
te laten liggen.

Wordt Vega

Vlees is hartstikke lekker, dat kan niemand ontkennen.
Maar in veel landen is het vooral ook erg duur en van
matige kwaliteit (zowel qua smaak, bereidingswijze en
hygiéne). Dus als je je geld wilt besparen kies dan voor
gerechten zonder vlees. Bovendien loop je daardoor een
stuk minder risico om ziek te worden.

Groupon, Social deal en lokale varianten

Groupon is wereldwijd actief en in veel landen kun je hier
prima deals vinden. Zeker als je in een wat duurder land
bent, loont het om even op groupon te kijken als je een
keer wat uitgebreider uiteten wilt.

Pre-drinks

Budgetbreker nummer één is drank. Je mag namelijk
verwachten dat je helemaal cultureel gaat doen enzo, maar
backpacken is soms ook gewoon keihard zuipen. Dat is
helemaal niet erg, want het is reuzegezellig. Het kost alleen
een hoop.

Daarom het volgende. Kruip voordat je gaat zuipen even in
de middelbare school modus en ga voordrinken. Koop
gewoon wat drank, drink het in je hostel en ga pas op stap
als je het idee hebt dat je niet helemaal nuchter meer bent.
Scheelt héél veel geld.
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Koffie brouwen

Als je gezegend bent met een stevige koffieverslaving is het op reis
soms best lastig om goede (betaalbare) koffie te krijgen. Natuurlijk
heeft bijna elk land inmiddels wel een Starbucks, maar om nou
2,50 per koffie te betalen...

Veel goedkoper (en vaak lekkerder) is om het zelf te maken. Koop
bijvoorbeeld op bol.com een Aeropress en zorg dat je onderweg
ergens een pak lekkere koffie haalt. Het enige wat je dan nog nodig
hebt is kokend water en een kopje om uit te drinken. Een
alternatief is een mokkapot, maar daar heb je ook een fornuis voor
nodig.

Neem een waterfles mee

In veel hostels kun je gratis gefilterd kraanwater krijgen, waardoor
je niet langer elke dag plastic flessen hoeft te kopen. Beter voor
het milieu en jouw portemonnee!

Happy Hour

Er is altijd wel ergens een happy hour en in sommige plekken
hebben de bars het onderling zo afgesproken dat hun happy hours
elkaar opvolgen. Dan kun je bijvoorbeeld eerst van 22:00 - 23:00
drinken bij bar 1 en van 23:00 - 1:00 bij bar 2. Een goede manier
om goedkoop je drankjes te pakken.
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Laat je pinpas thuis

We kennen die avonden allemaal... je zou eventjes een
klein drankje gaan doen. De rest is geschiedenis of
eigenlijk vergeten geschiedenis. Een avondje drinken kan
op reis soms flink uit de hand de lopen en dat is
helemaal niet erg, maar laat alsjeblieft je pinpas thuis.
Het verschil tussen 10 of 20 bier voel je alleen in je
portemonnee en niet in plezier.

Geef niet zomaar aan andere backpackers

Als je thuis een rondje geeft in de kroeg, dan verwacht je
dat het volgende rondje van je vrienden is. Op reis werkt
dat niet altijd zo. Ten eerste omdat er backpackers zijn
die alles zo goedkoop mogelijk willen doen en het prima
vinden om te teren op anderen. Ten tweede omdat je
niet altijd een vast groepje hebt en degenen die er om
22:00 bij zijn, om 23:00 misschien wel weer verdwenen
zijn. En natuurlijk hoef je niet voor elk biertje dat je
weggeeft een biertje terug, jij zal immers ook wel eens
een biertje krijgen van iemand zonder dat je dit terug
kunt geven, maar wees terughoudend met rondjes halen
voor grotere groepen. Negen van de tien keer krijg je het
niet terug!




Overnachten

Gratis slaapplekken

In ruil voor klusjes
Housesitting

Bij iemand thuis
Kamperen

Hostels

Hotels

Blind booking

In het openbaar vervoer

Accommodatie neemt altijd een groot deel van je
reisbudget in beslag, je moet immers toch ergens slapen.
Maar wist je dat het helemaal niet zo duur hoeft te zijn?

Het zal je verbazen hoe simpel het is om te geld te
besparen op accommodatie, als je weet welke websites
je moet bezoeken.

In dit gedeelte ontdek je meer dan 30 manieren om
goedkoop te slapen. Van gratis bedden tot betaalbare
luxe en van simpele hostels tot de meest bijzondere
stulpjes.




Gratis slaapplekken

Ja dat lees je goed, gratis overnachten is mogelijk. Sterker nog, er
zijn vele mensen die de wereld over reizen zonder ooit voor
accommodatie te betalen.

Hoe dat kan? Simpel, je slaapt gewoon bij iemand thuis op de
bank, vloer of op een matrasje. Ik heb op deze manier 6 weken
door Iran gereisd en maximaal 200 euro aan overnachtingen
uitgegeven.

Maar het gaat om meer dan gratis slapen. Het gaat vooral om het
ontmoeten van leuke mensen en het uitwisselen van verhalen.
Wees dus ook bereid om te investeren in een goed gesprek en een
gezellige tijd! Hieronder vind je een aantal websites waarop je
gratis kunt overnachten:

Couchsurfing.com
Hospitalityclub.org
Globalfreeloaders -

Staydu.com
Warmshowers.com

Foto links: couchsurfen in Iran is één van m’n mooiste reiservaringen



http://www.couchsurfing.com/
http://secure.hospitalityclub.org/hc/login.php?PHPSESSID=1c7a17558868ff912e454b701707fd4f
http://backpackcentrale.nl/australie-is-awesome/
http://www.staydu.com/
https://www.warmshowers.org/

In ruil voor klusjes

Voor wat hoort wat. Dit is vooral een goede opties als je
voor langere tijd op reis gaat. In ruil voor 4-6 uur werk
per dag krijg jij eten en onderdak.

Er zijn vele mogelijkheden om dit te regelen. Natuurlijk
kun je altijd bij je hostel vragen of je kunt werken voor
accommodatie. Maar er zijn ook een aantal websites
waar je deze werk-voor-accommodatie-deals kunt
regelen. Hieronder een lijstje:

° WWOOF.net

WWOOF staat voor World Wide Opportunities on
Organic Farms. Dit is een wereldwijd netwerk met
organische boerderijen waar je gratis
accommodatie en eten krijgt in ruil voor 4-6
uurtjes werk per dag. Je betaalt per land vaak een

fee om toegang te krijgen tot de contactgegevens.

Helpx.net

Het zelfde idee als met WWOOFF alleen hier zijn de
opties niet alleen beperkt tot boerderijwerk. Er zijn
wereldwijd mogelijkheden en je hoeft geen
membership fee te betalen om in contact te komen
met hosts.

Workaway.info

Hetzelfde idee als helpx.net maar met iets minder
hosts.

Staydu.com

Hetzelfde als helpx.net maar minder hosts.
Staydu.com heeft ook gratis accommodatie
mogelijkheden.

Worldpackers.com

Je betaalt hier per bemiddeling, maar daarna is het
meestal gratis. Vooral handig dus als je voor langere
tijd blijft.


http://www.wwoof.net/
http://www.helpx.net/
https://www.workaway.info/
http://www.staydu.com/
https://www.worldpackers.com/

Housesitting

Housesitting is een ideale manier als je een tijdje op één
vaste plek wilt blijven. Je let voor een langere periode op
iemands huis (vaak inclusief tuin en/of huisdieren).
Meestal is het gratis en betaalt de huiseigenaar voor gas
water en licht. Soms moet je wel zelf voor deze
gebruikskosten betalen.

Er zijn talloze sites waar je in contact kunt komen met
huiseigenaren die een tijdje niet thuis zijn en willen dat
iemand op hun huis past.

Deze netwerken zijn echter niet allemaal gratis, maar
werken met een jaarlijkse membership fee. Hieronder
vind je de mogelijkheden.

housecarers.com
mindmyhouse.com
caretaker.org
trustedhousesitters.com
luxuryhousesitting.com



https://www.housecarers.com/
http://www.mindmyhouse.com/index.php/
http://caretaker.org/
https://www.trustedhousesitters.com/
http://www.luxuryhousesitting.com/

Bij mensen thuis, betaald.

Mensen verhuren al eeuwen lang zolderkamertjes of andere extra
ruimte die ze hebben. Maar nog nooit gebeurde het op zo'n
massale schaal.

Met de komst van websites als AirBnb.com, wimdu.com,
9flats.com, roomerama.com kun je bij mensen thuis een kamertje
huren. De prijs is niet per se goedkoper, maar je krijgt wel veel
meer waar voor je geld. Als je met meerdere personen reist dan
kan het zelfs goedkoper zijn om een huisje te huren dan allemaal
voor een hostelbedje te betalen.

Airbnb.com (Korting via deze link)
Wimdu.com

Homeaway.com

roomorama.com

9flats.com

Waytostay.com

Foto links: prachtige AirBnB in Cuba


http://backpackcentrale.nl/airbnb
http://www.wimdu.com/
https://www.homeaway.com/
https://www.roomorama.com/
https://www.9flats.com/
http://waytostay.com/

Kamperen

Kamperen is meestal een goedkope optie en in veel landen
is het ook toegestaan om in het wild te kamperen, zolang je
jezelf maar houdt aan de leave-no-trace regel.

Ga je binnen Europa kamperen?

Wellicht ben je dan al bekend met de website
campinmygarden.com. Een site die vergelijkbaar is met
couchsurfing en airbnb.com.

Het verschil is echter dat je je tentje op mag zetten in de tuin
van de bewoners of (kroeg)eigenaar. Vooral in het Verenigd
Koninkrijk vind je veel van deze mogelijkheden.

Guerilla camping

De laatste optie om te kamperen, als je geen plek hebt
kunnen vinden of er gewoon niet voor wilt betalen, is
guerilla camping. Het komt er eigenlijk op neer dat je
kampeert op plekken waar dat eigenlijk niet mag. In de stad,
op een bankje, onder de brug. Gewoon zorgen dat je niet
gepakt wordt en dat je het in een veilige buurt doet.

Foto rechts: Wildkamperen in Australié inclusief kapotte fiets.



http://campinmygarden.com/

Hostels

Als je voor langere periode op reis bent, ontkom je er
bijna niet aan dat je ten minste één keer in een hostel
gaat verblijven.

Mensen met weinig backpackervaring hebben vaak
vooroordelen over hostels. Ze zijn vies, mensen hebben

zijn ranzig en er zijn meer kakkerlakken dan gasten.

Deze 'hororverhalen’ zijn allemaal waar, maar zijn eerder
uitzondering dan regel.

De meeste hostels zijn namelijk hartstikke schoon en
bieden een uitgelezen mogelijkheid om nieuwe mensen
te leren kennen.

Het feit dat je met meerdere mensen op een kamer slaapt
is in het begin misschien onwennig, maar na een tijdje kijk
je niet eens meer op dat anderen door ‘jouw’ kamer lopen.

De drie onderstaande websites hebben het meest
uitgebreide aanbod aan hostels en hebben ook heel veel
betrouwbare reviews. Wel zo handig als je van te voren wilt
weten waar je terecht komt.

° Booking.com
° Hostelbookers.com

° Hostelworld.com

Leestip: Zo Overleef Je Jouw Eerste Keer In Een Hostel



http://backpackcentrale.nl/booking
http://hostelbookers.com/
http://hostelworld.com/
http://backpackcentrale.nl/eerste-keer-hostel/

Hotels

ledereen weet hoe je een hotel boekt via het internet, maar
niet iedereen weet hoe je het meeste waar krijgt voor je
geld. Met de onderstaande websites kun je vaak een groot
gedeelte van het geld besparen of een super-de-luxe hotel
krijgen voor de prijs van een hostel.

Roomertravel

Het gebeurt elke nacht dat iemand een hotel geboekt heeft
en onverwachts niet kan. De meeste hotels geven dan geen
geld terug. Daar heeft Roomertravel.com nu een oplossing
voor bedacht.

Indien je niet kunt dan biedt roomertravel de mogelijkheid
om jouw kamer door te verkopen. Omdat er vaak enige
haast bij is, zijn deze kamers vaak een fractie van de kosten
en soms zelfs wel 50% minder dan op een website als
booking.com. De laagste prijzen vind je uiteraard last-minute
en de goedkope prijzen zijn vaak ook maar voor een aantal
nachten beschikbaar.

Foto rechts: hostel met dakterras en gratis uitzicht op actieve vulkaan



http://www.roomertravel.com/

Blind booking

Hotels balen natuurlijk enorm als hun kamers leeg zijn,
daarom zijn ze best bereid om hun kamers tegen een
lagere prijs aan te bieden. Maar als iedereen dit weet,
dan wil iedereen die lage prijzen hebben.

Daarom kiezen ze vaak voor de middenweg: ze laten
weten dat er een kamer beschikbaar is, maar geven niet
de exacte naam van het hotel. Je krijgt slechts een
beschrijving van de hotelkamer, de faciliteiten en in
welke wijk het hotel ligt.

De prijzen liggen dan wel een stuk lager, maar je krijgt
pas nadat je de boeking bevestigd hebt, te zien in welk
hotel je slaapt. Beetje avontuur kan ook geen kwaad
toch?

De websites die je hier voor kunt gebruiken zijn:

° lastminute.com
° priceline.com
° hotwire.com

In het openbaar vervoer
Eentje voor de échte cheapasses of slimme mensen (net

hoe je het wilt zien).

Niet altijd het meest comfortabel, maar je slaat wel twee
vliegen in één klap. Je wordt van A naar B gebracht en je
hoeft niet te betalen voor een overnachting: pure winst!


http://www.lastminute.com/
https://www.priceline.com/
https://www.hotwire.com/

vervoer
Loop

Vermijd taxi's, neem het OV

Pak de fiets

Kies niet altijd de makkelijkste optie
Vergelijk en ding af

Neem de nachtbus

Liften

Huur je eigen wielen

Koop je eigen wielen

Koop een vervoerspas

Maak een private tour

Tijdens het backpacken ga je natuurlijk van plek naar
plek en al die ritjes kunnen bij elkaar aardig wat kosten.

Naarmate je meer ervaring opdoet als backpacker ga je
vanzelf manieren ontdekken om goedkoper (en leuker)
van A naar B te komen, maar om je opweg te helpen lees
je hieronder alvast een aantal opties.




Loop

Lopen is de goedkoopste, meest gezonde en leukste manier om
een plek te verkennen. Je spaart kosten en omdat je langzamer
gaat heb je de tijd om alles veel intenser te ervaren. Je ziet kleine
details en hoort, ruikt, proeft en voelt de sfeer op een manier zoals
je dat in een taxi of openbaar vervoer nooit kan ervaren. Twijfel je
dus om voor 2km een taxi of tuk-tuk te nemen? Ga lekker lopen!

Vermijd taxi's, neem lokaal transport

Als je in Nederland van A naar B moet, zal je dat vaak met jouw
eigen of het openbaar vervoer doen. Maar als het goed is neem je
in Nederland geen taxi's om naar een andere stad te reizen. Doe
dat in het buitenland dan ook niet.

Openbaar vervoer geeft je, net als lopen, het gevoel dat je écht op
die plek bent en het kan zorgen voor hilarische momenten. Zo had
ik in In Sri Lanka al snel een kind op schoot, in Nepal hing ik met
een been buiten de bus en hield ik me vast aan de deur omdat de
bus vol was en in India... nouja laten we maar zeggen dat ik daar
nog wel een heel boek voor nodig heb. Let alleen wel goed op je
spullen, er zitten altijd opportunisten bij!

Foto links: Kleine stukjes kun je prima zelf lopen!



Pak de fiets

Nederland is een fietsland, maar in steeds meer landen
beseffen ze het gemak van /a bicycleta. Soms kun je voor een
appel en een ei een fietsje huren en de hele dag rondkarren.
Vaak verhuren hostels ook fietsen of weten zij in ieder geval
waar dat kan. De ultieme manier om veel te zien, voor
weinig geld.

Kies niet altijd de makkelijke optie

Als het even kan, kiezen mensen vaak de makkelijke optie.
Maar de makkelijke optie is vaak ook een stuk duurder.
Onnodig duur eigenlijk.

Als jij straks namelijk ergens in een niet-westers land van
een bus afstapt dan staan er tientallen mannetjes naar je te
roepen. Dat kan, zeker als je het nog nooit eerder hebt
meegemaakt, best overweldigend zijn. Het is dan heel
makkelijk om te vallen voor hun aanbod en een taxi of
tuk-tuk te nemen naar het hostel. Maar soms moet je
gewoon even wat moeite doen en deze mensen afschudden.
Even zeggen dat je gaat roken en jezelf wel redt, ook als je
niet rookt.




Vervolgens kijk je lekker op Maps.me hoever het hostel
is. Als het te lopen is, loop je. Besluit je niet te lopen,
vraag jezelf dan af hoeveel jij maximaal wilt betalen en
blijf hierbij. Het kan even duren voordat je dit door hebt,
maar als je elke keer meegaat in wat er wordt
aangeboden, dan heb je aan het einde van je reis
lachend elke dag 3 euro te veel betaald.

Vergelijk prijzen en ding af

In Nederland heb je de NS die zo'n beetje op elk
treintraject de dienst uitmaakt. Voor bussen geldt ook
dat er vaak weinig alternatieven zijn. De prijs is dus wat
het is.

Maar in veel landen is er vaak concurrentie en biedt het
ene reisbureau bustickets aan voor 5 euro terwijl ze bij
een ander 10 euro kosten. Shop dus zeker rond en wees
niet bang om af te dingen.

Pak een nachtbus

Met een nachtbus sla je twee vliegen in één klap: je reist
van A naar B en je kunt als het goed is ook nog wat slapen.
Oftewel, je spaart een hostelovernachting uit.

Een goede tip voor in een nachtbus, is om
wagenziektepilleties mee te nemen. Die pilletjes bevatten
namelijk ook stoffen die je slaperig maken. Ik heb er wel
eens één genomen tijdens een 10-uur durende vlucht van
Hanoi naar Istanboel en ik weet alleen nog dat de
stewardess me vlak voor de landing wakker maaktet.

Liften

Liften heeft natuurlijk het imago dat het onveilig is, maar
dat valt reuze mee. In veel landen heb je bijvoorbeeld
facebookpagina's die uitsluitend bedoeld zijn om
zogenaamde rideshares aan te bieden. Je kunt dan prima
zien met wie je meerijdt. Binnen Europa heb je
bijvoorbeeld ook Blablacar.nl waarmee je makkelijk
goedkope ritjes kunt scoren.

Als dat allemaal niet lukt dan is ouderwets liften ook een
optie. Lees je vooraf in over liften in dat specifieke land en
lees verhalen van anderen. Was het makkelijk of juist
moeilijk? Is liften een ding in dat land of niet?
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http://www.blablacar.nl/

Huur je eigen wielen

In veel landen kun je makkelijk scooters en auto's huren.
Met deze voertuigen heb je de vrijheid om het gebied op
eigen houtje te gaan ontdekken. Dit is vaak een stuk
goedkoper dan meegaan op een tour of een taxi huren,
helemaal als je het voertuig deelt met andere mensen!

Koop je eigen wielen

In sommige landen kun je als backpacker ook prima je eigen
voertuig kopen. Zo is het voor veel backpackers gebruikelijk
om in Australié en Nieuw-Zeeland een eigen auto te kopen.
In Vietnam kiezen redelijk wat backpackers om zelf een
motor te kopen in plaats van te huren.

Het kan een stuk goedkoper zijn dan huren, zeker als je er
voor langere tijd bent. Je kunt het voertuig namelijk vaak
voor dezelfde prijs weer verkopen. Het enige risico dat je
loopt is dat het voertuig defect raakt, dan moet je namelijk
zelf opdraaien voor de reparaties.

Foto rechts: Een fantastische trip in het noorden van Vietnam voor 20 euro per dag incl
motorhuur, overnachtingen, eten en drinken.




Koop een vervoerspas

In veel landen kun je een pas kopen waarmee je meerdere dagen met
dezelfde vervoerder kunt reizen. Zo heb je in Australié bijvoorbeeld de
Greyhound bus, in Japan kun je een treinpas nemen en ook binnen
Europa heb je het bekende Interrail. Hoe dan ook, een vervoerspas is
vaak goedkoper dan losse kaartjes.

Maak een privétour

Soms moet je een beetje creatief zijn om goedkoper te reizen. Zo
wilde ik vanuit Guatemala graag verder reizen naar Belize. Onderweg
daarnaartoe was er een tempel die ik graag wilde zien, maar daar kon
je eigenlijk alleen makkelijk komen met een tour.

Het probleem was echter dat er wel een tour was naar die tempel,
maar dat die tour niet doorging naar Belize. Ik zou dan dus een losse
tour, een extra overnachting in het hostel én de volgende dag een
minibus moeten kopen naar Belize. Niet relaxed.

Daarom besloot ik samen met mijn reisgenootjes te kijken wat een
privétaxi zou kosten die ons (a) zou brengen naar de tempel (b) daar
zou wachten en (c) ons vervolgens naar Belize zou brengen. Dit was
uiteindelijk net zo duur, alleen spaarden we wel een extra nacht in het
hostel. Winnen dus!



Activiteiten

De gratis stuff eerst

Doe het zonder tour

Vraag jezelf af wat jij wilt

Maak een package-deal

Couchsurfing

Trek vaker de natuur in

Shoulder Season

Kies een logische plek om dingen te doen
F*ck Fomo

Tijdens jouw backpack-avontuur zal je tal van activiteiten
gaan ondernemen. Die activiteiten zullen de basis gaan
vormen van onvergetelijke herinneringen, nieuwe
vriendschappen en geleerde lessen. Wat je echter niet
wilt is dat deze activiteiten jouw bankrekening plunderen
tot niveautje 'om te janken'.

Veel mensen die voor het eerst gaan backpacken denken
dat het normaal is om heel veel geld te betalen voor
leuke activiteiten. Of erger nog: ze denken dat het
noodzakelijk is om te betalen voor activiteiten als je het
leuk wilt hebben. Natuurlijk zijn er activiteiten waar je
voor moet betalen (succes met skydiven zonder tour),
maar veel activiteiten zijn gratis of bijna gratis. In dit stuk
ontdek je een aantal manieren om heel veel leuke
activiteiten te ondernemen met een beperkt budget.




Doe de gratis stuff eerst

Bijna elk hostel heeft gratis activiteiten die ze organiseren
voor hun gasten. Van ping-pongtournooitjes tot
tequila-proeverijen en van hele stadswandelingen tot gratis
kajakverhuur.

Maak daar gebruik van!

Daarnaast zijn er in elke plek gratis dingen te ondernemen:
mooie uitzichtpunten, bijzondere gebouwen, leuke parkjes,
lokale marktjes, zonsondergang, zwemmen in de zee,
wandelen in de natuur en ga zo nog maar even door.

Dit zijn de dingen waarvoor je op reis gaat en ze kosten
helemaal niets. Dus voordat je naar een plek gaat, google
altijd even op 'free things to do in X' of vraag het na bij je
hostel. Het kan zo simpel zijn.

Foto rechts: gratis zonsondergang in Perth, Australié




Doe het zonder tour

Bijna alle plekken die je op met een tour kunt bezoeken, kun je ook
zelfstandig doen. Het is soms iets omslachtiger, maar je betaalt er ook
veel en veel minder voor.

In Sydney kun je bijvoorbeeld een tour doen naar de Blue Mountains.
Dit kost 100 dollar voor een dagtour. Je kunt echter ook voor 2,50 een
trein nemen, een hostel boeken en twee dagen zelf rondbanjeren.

Of neem de Ha Giang loop, een epische motortocht in het noorden
van Vietnam. Vanuit Hanoi worden er motortours georganiseerd die
260 dollar kosten voor 4 nachten. Ik nam echter zelf een nachtbus,
huurde een motor voor 3 dagen en betaalde drie overnachtingen in
hostels. De totale kosten inclusief benzine waren hierdoor ongeveer
60 dollar voor het absolute hoogtepunt van Vietnam. Dat is toch
winnen?

En zo kan ik nog tientallen voorbeelden opnoemen waarbij een tour
veel meer geld kost, zonder dat je er iets voor terug krijgt. Sterker nog,
je hebt juist minder vrijheid om zelf op ontdekking te gaan en vaak is
een tour maar een gehaaste bedoening. Dus voordat je een tour
boekt, denk dan eerst goed na of je het niet zelfstandig kunt
organiseren. Het is avontuurlijker, vrijer en goedkoper!



Vraag je af wat JIJ wilt
Dit klinkt heel logisch, want waarom zou je op reis
dingen doen die je niet wil?

Maar voor veel reizigers geldt dat ze van plek naar plek
reizen en zich door blogs, reisgidsen en andere reizigers
laten vertellen wat ze écht moeten zien en doen. Bang
om dingen te missen, gaan ze vervolgens toch maar even
naar die plekken toe. Zelfs als het ze eigenlijk helemaal
niet leuk lijkt. Doe dat niet.

Vraag jezelf op reis altijd af: wat wil IK? Wat lijkt mij leuk?
Betekent het dat je de nummer 1 highlight van de plek
mist? So what. Als het jou niet zo heel erg boeit, waarom
dan gaan?

Bottomline: Verspil geen geld aan dingen die je niet wilt
zien.

Maak een packagedeal

In sommige landen kan het juist wel lonen om een paar
tours te boeken. Zo is het in Australié bijvoorbeeld
gebruikelijk om Fraser Island en een zeiltocht naar de
Whitsundays te doen via een tour. Je beschikt immers niet
over je eigen zeilboot en met een opblaasbootje kom je
ook niet echt ver. Stel dat je dan ook nog wilt gaan
skydiven en ergens wilt gaan duiken, dan kan het lonen om
het allemaal via één organisatie te boeken. Zij kunnen dan
vaak een package-deal voor je maken waarbij geldt: hoe
meer je boekt, des te hoger de korting. In Australié kun je
bijvoorbeeld eens contact opnemen met Dutchies Travel.

Couchsurfing

Het verschilt een beetje van host tot host, maar ik heb
tijdens mijn couchsurfingavonturen heel veel leuke
activiteiten gedaan die voor mij compleet gratis waren. Zo
bezocht ik de grotten rondom Margaret River, deed ik een
tour bij een lighthouse en ging ik gratis Kajakken. Dit alles
had mij zelf ongeveer 60-70 dollar gekost, maar omdat
mijn hosts de juiste mensen kenden mocht ik gratis naar
binnen. Superleuk!

T


http://dutchies.travel

Trek vaker de natuur in

Op reis kom je prachtige natuur tegen en kijken kost niks. Neem
gewoon een fles water en wat lunch mee en trek erop uit. Zoals
gezegd: de mooiste herinneringen zijn vaak gratis!

Shoulder-season

In het hoogseizoen zijn de prijzen vaak hoger en zijn er minder opties
beschikbaar. Om die reden kan het lonen om te reizen in het
shoulder-season, de periode tussen het hoogseizoen en het
laagseizoen. Je hebt vaak nog wel de gunstige omstandigheden, maar
lagere prijzen!

Denk vooraf na over waar je dingen wilt doen

Net zoals de prijzen kunnen verschillen van periode tot periode, zo
kunnen prijzen ook verschillen van land tot land. Zeker als je een reis
maakt door meerdere continenten (bijvoorbeeld Azié en Australié en
Nieuw-Zeeland) kan het lonen om bepaalde activiteiten in Azié te
doen. Zo kost een bungeejump in Nepal vele malen minder dan in
Nieuw-Zeeland. Als je wilt leren surfen doe je dat uiteraard beter in
Indonesié of Sri Lanka dan dat je een duur surfcamp boekt in
Australié. En duiken leer je uiteraard ook beter in Maleisié of Thailand
dan in Australié. Nouja, je snapt het punt: denk goed na over waar je
bepaalde activiteiten het beste kunt doen want dat kan je ontzettend
veel geld besparen.



F*ck Fomo
FOMO, oftewel the Fear Of Missing Out is misschien wel de
grootste budgetkiller als het aankomt op activiteiten.

Heel veel mensen die voor het eerst gaan backpacken zijn
bang om iets te missen en doen hun uiterste best om ALLES
te zien. Het gevolg is dat je (a) super snel reist (b) flink baalt
als je alsnog dingen mist (c) veel en veel meer geld uitgeeft.

Heb er vrede mee dat je niet alles kan zien. Dat moet je ook

niet willen. Focus je op de dingen die je wél ziet en niet op
wat je gemist hebt. Op reis is het glas altijd half-vol!

Foto rechts: goedkoop leren surfen? Indonesié is een uitstekend idee!




Dat was het!

Je bent tot het einde van dit Ebook gekomen. Dat betekent
dat je nu 50+ tips rijker bent en met veel meer kunt genieten
met een kleiner budget.

Ik wil je bedanken voor het lezen van dit Ebook en het
bezoeken van Backpackcentrale. Zonder de lezers is
backpackcentrale ook niets, dus bedankt dat je er bent.

Mocht je nog vragen hebben bij het voorbereiden van je reis,
stuur dan zeker even een mailtje!

Voor nu in ieder geval heel veel plezier met de reis die je aan
het plannen bent, of waar je al van aan het genieten bent.
Wees een mooi mens en maak de wereld om je heen een
mooiere plek.

Happy Travels,

Justin Bakker




